Orde van dienst voor Witte donderdag 2026

Orgelspel
Voorbereidende stilte
Welkom

Stilte

Bemoediging
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. Eeuwige onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig
Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede
gem. Wij wachten op U!
Gij opent uw hand
en schenkt ons aan elkaar
als pelgrims op weg!
vg. Houd ons hier voor ogen,
de Zoon van uw liefde,
de weg voor ons allen
naar uw stad van vrede.
gem. Dat wij U liefhebben en dienen met
al onze krachten.
Amen.

Zingen: Lied 275 — Heer onze Heer
Gebed om ontferming, afgesloten met: lied 301c - Kyrié
Zingen als gloria: Lied 135: 1,3 — Halleluja! loof de Heer

Lezing: Exodus 12: 14-20
Zingen: Lied 723: 2 — O Heer, uw onweerstaanbaar woord

Lezing: Wijsheid 10: 15-18, 20b-21
Zingen: Lied 846: 1,6 — De wijsheid van voor alle tijd

Lezing: Johannes 13: 1-15
Stilte

Luisteren: Uit: De Graankorrel sterft — Water van de reiniging (mp3 door Henriétte)

Rondom gebeden en gaven

Gebed
met acclamatie: lied 367c — Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Collectemoment



Rondom de Tafel

We maken een kring van mensen tijdens het zingen van Lied 568a - Ubi Caritas

Vredegroet
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In zijn navolging bidden wij: Onze Vader...

Nodiging en viering
vg. Lezen: Marcus 14: 22-24

Onder het delen van brood en wijn zingen we: Lied 568a - Ubi Caritas
Dankgebed
Tafel wordt afgeruimd
Op weg naar de tuin...
Lezen: Matteus 26: 36-38 onder tonen van de afbeelding
Afbeelding Marijke van Dijk
Stilte
Zingen: Lied 559 — Gij die ver voor ons uit

Orgelspel



